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ha < Birisine bir balık versen, Sorumlu Müdür: 
a doyar bir defa Abdullah SERT 
yi mi3 Balık tutmasını öğret, Adres : Babiâli C. 19/8 
S M N j doysun ömür bovunca Telif. 26 85 90 


Bira Ağca : Erzuryiplüyüm. ii) 

İstanbul'a geleli beş yıl oldu. 19 W 
yaşındayım. Evlenmek istiyorum. Evlenemiyorum. Haftada 


aldığım yüz lira bana yetmiyor 


İŞÇİLER Nurettin Tanyıldız : Bu devir- 
de en büyük talihsizlik işçilik... 
İstediğini giyip, istediğini yiyemiyorsun. Herşeyden mahrum 
olarak geçinip gitmek zorunda 


Saime Çalışkan : İki kişi çalışıyoruz, bakkal borcunu dahi 
zor ödüyoruz. Kış geldi, odun - 
kömür alamadık. 1000 lirayla 
geçim çok zor. Bir çocuğum var. 


Kâmil Doğan : Alınan ücretler hiç tatminkâr değil. Herşey 
çok pahalı, bir kilo et bir yevmiyemiz ediyor. Eskiden 150 kuruş 
verdiğim yola, şimdi üç aktar- 


DİYOR Ki /.. 


ma için 5 lira veriyorum. Bize 
zam yapmasınlar istemez, ama 
hiç değilse zaruri ihtiyaç maddelerinin yakasını bıraksınlar. 


İşçi çocuklarının yuvası olmadığı için kayınvaldemde kalıyor. 
j z A 
Bir çocuğum daha olsun ıstiyorum. Ama yokluktan yapamı- 


kalıyorsun. İş üzüntüsü, çoluk 
çocuk üzüntüsünden kurtulamıyorsun. Eskiden kuru fasulye 
alırdık, şimdi onu da alamıyo- 


ki, evleneyim de karımı geçindireyim. Kısacası bizde hayat 
öyledir ki, beş kuruşa satsak 


kimse almaz. Ama yarın biz bir- - 


b Zam yapmasınlar. yorum. 
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ruz. Onu alsak et lâzım, kıyma liksolunca da, kimseye satılmaz. 
lâzım, onları bulamıyoruz, Asaia E > 


HAYAT PAHALILIĞI SON HADDINDE 


Patronlar işçilere ücret zamlarını vermelidirler 


Hükmi 


Saim Demirkat : Öyle bir devirde yaşıyoruz ki, biz bir zam 
alıp hayatımızı rahat geçirelim 
diyoruz, bir de bakıyoruz ki, biz 
zam alana kadar aldığımız paranın satın alma gücü yüzde elli 
düşmüş. 


Ahmet Aytaş : Her karşılaştığım işçi bana toplu sözleşme 
zammını soruyor. Başka lâfa 
imkân yok. İşverenlerse zamdan hiç bahsetmiyor. 


Mehmet Özmen : 17 yaşındayım. Üç yıldır işçilik yaparım. 
Şimdilik aldığımla yemek yiyip 
geçiniyorum. Silâhtarda otururum. Ama askerden dönünce evlenmek için para lâzım. 


* 


* 


Cuma Abacı : 21 lira on kuruş yevmiye alıyorum. Evliyim 
ve dört çocuğum var. Bu para 
beni nasıl geçindirir. Atatürk 
çiftliğinde oturuyorum, saat sabah beşte evden çıkıyorum. Gün- 
de dört lira vesait parası vermek zorunda kalıyorum. Ve ancak akşam 10 da evde oluyorum. Daha ne diyeyim.. 


Ali Altunay . 23 yaşındayım. 
Dinarsu iplik fabrikasında çalışıyorum. Son yıllarda daha fazla kendini hissettiren hayat pahalılığı bütün imkânlarımızı kesti. Herhangi bir ümit bırakmamak istiyorlar sanki. Çalışıyorum, aldığım para ile geçinebilmem mucize halinde.. 

(Devamı 4. sahifede) 


— Demokrasiden Vazgeçilemez —— 


Geçtiğimiz hafta içerisinde huzursuz siyaset ortamında huzursuz günler yaşandı. Gazetelerin başlıkları büyük olayların heyecanı içinde «düştü - düşüyor», «geldiler - geliyorlar» diye çalkandı durdu. 
Sonunda ne düşeceğinden söz edilen düştü, ne de 
geleceğinden söz edilenler gelebildi. 


Kimdi bu düşecek olan? 


Kimdi bu düşecek olan? Kimi gazeteler tarafından düşmesi gerektiği bas-bas bağırılan ülkenin başbakanıydı. Ve düşmesi için gösterilen sebepse «nürfus ticaretiydi». Aylardır Meclis komisyon çalışmaları arasında da yer alan bu «nüfus ticareti» nin te- 


meli ise Demirel'in kardeşlerinin Sanayi Kalkınma , 


Bankası ve Ziraat Bankasından aldıkları kredi miktarı ile Devlet Demiryollarından çok ucuza aldıkları 


larken ağabeylerinin Başbakan olmasından yararlandıklarını ileri sürüyorlardı. Bu iddiaya karşıysa alınan kredilerin 26 milyon değil, 19 milyon 375 bin 
lira olduğu Demirel'ler tarafından ortaya atılarak, 
bunun her vatandaş tarafından alınabilecek normal 
yollarla alındığı söylehiyordu. 

Bu durumun aydınlanması için soruşturma açılması gerekliydi. Ve konuyla ilgili olarak Meclis Ha- 


zırlık Komisyonu aylar önce soruşturmaya başlamıştı. Geçtiğimiz hafta içinde bu komisyonun raporunun Meclis'te gündem konusu olması «düştü, düşüyor» başlıklarıyla Bâbiâli basınında yer aldı. Ve 
Meclis'te tartışıldı. Ama kraldan çok kralcı olan A.P. 
milletvekilleri ve senatörlerinin gayretleriyle tahkikat açılmamasına karar verildi. 


Kimdi bu gelecek olanlar? 


Kimdi bu gelecek olanlar? Demirel kardeşlerle 
ilgili konuların ortaya atılması ve Demirel'in koltugunun sallanmasıyla birlikte hemen koltuğunun ta 
lipleri ortaya çıktılar. Bu ortaya çıkan garip düşünceliler için yağma dönemini kapatmak kendi dönemlerini açmak demekti. Yani demokrasisiz dönemi baş- 


" latmak istiyorlardı. Evet, bu hevesliler yağma dösöylenen arsa meselesindeydi. İddiayı ortaya atanlar 
Demirel'in kardeşlerinin 26 milyon lira kredi alır- / 


neminin yıkılmasını isterlerken «Yahya Han formülü» denen yolla yönetime gelmek istediler. Yani gelecek olanlar Yahya Han özentileriydi. Yani demokrasiden vazgeçmek istiyenlerdi. 


Kimdir bu Yahya Ham'lar? 
Yahya Han'ların kim olduğunu öğrenmeden 


Yahya Han'ın kim olduğunu bir kere daha hatıriıyalım. Yahya Han, geçen yıl böyle buhranlı bir dö- 


nemde Pakistan'ın başına emperyalizmin aracılığıyla, demokrasi yok edilerek getirilen yüksek rütbeli 
bir askerdir. Yani bizim Yahya Han'lar da emperyalizmle işbirliği ederek demokrasiyi hançerliyerek 
ülke yönetimine gelmek istiyen kimselerdir. Demirel 
gidiyor, öyleyse biz gelelim demişlerdir. Ve bütün 
isteklerine rağmen bu hevesliler gelememişlerdir. 


Peki, bizim düşüncemiz nedir? 


Bütün bunlar olup biterken, bu tepedeki beyler 
ülkenin büyük çoğunluğu olan biz halkı hiç hesaba 
katmadılar. Yani ne yağmacılar oy oy diye peşlerin- 
de koştukları işçileri, ne hevesliler mehmetçik diye 
nöbet tutturdukları köylülerin, ne düşündüğünü öğrenmek lüzumunu dahi hissetmediler. Ama böyle düşünseler de biz işçi sınıfının ekonomik ve demokratik mücadelesi içinde yer alan bağımsız sendikalar 
olarak bu vurdum duymazları uyarmayı görev biliriz. İşçiler haklarını sosyal anayasamız uyarınca 
demokratik yoldan bağımsız olarak mücadele ederek alırlar. Bu sebepten yağmacıların gitmesini isterken, heveslilerin demokrasiyi çiğneyerek gelmesini istemezler. Demokrasiden vazgeçilemez bu böyle 
biline... K 
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MONTAJ SANAYİİ: 


Üretim yapabilmek için dışarıdan büyük ölçüde yarı mamul 
madde ithal etmek zorunda olan 
ve tüketim malları üreten sanayiye montaj sanayi denir. 


Montaj sanayii büyük ölçüde 
yarı mamul madde ithal ederek 
üretim yapabilmektedir. Bu yarı mamul maddeyi satan devlet 
satışı durdurunca geri ülkede 
üretim diye birşey kalmaz. 


Montaj sanayi tüketim malları yapan (üreten) sanayidir. 
Üretimde kullanılacak üretim 
araçlarını (makinaları) değil tü 
ketim için ihtiyaç mallarını üretir: 


Montaj sanayiinin iyi olmıyan 
yanları şunlardır. Yerli sanayii 
baltalar. Dışa muhtaç olduğu 
için ülke sanayiinde yabancıları söz sahibi eder. Ağır sanayinin kurulmasını engeller. 


ELEKTRİK İŞÇİLERİ 
SENDİKASI, «İYİNİYET 
GÖSTERİSİ OLARAK» 
GREVİ DURDURDU . 


İngiltere'yi bir haftadır karan 
lıkta bırakan elektrik işçileri 
grevi, sendikalarca sona erdirilmiştir. 

Bir haftadır 125 bin elektrik 
işçisi tarafından sürdürülen 
grev, «İngiliz halkına bir iyiniyet gösterisi» olarak sona erdirilmiştir. 

Elektrik işçilerinin yüzde 25 
zam istekleri, sendika yöneticileriyle Çalışma Bakanı arasında 
yapılacak görüşmeler sonucunda karara bağlanacaktır. 


FRANSA'DA BİR HALK 
MAHKEMESİ, İŞÇİNİN 
SIRTINDAN EDİLEN KÂRI 
YARGILIYOR.. 


Fransa'da kurulan bir halk 
mahkemesi tarafından görülecek ilk dâva, maden kömürü yatakları ile ünlü Lens şehrinde 
başlamıştır. 

Dâvada, gıyabi olarak yargılanacak olan sanıklar: «Para», 
«Kâr», «Verimlilik» ve «Üretim hızı» dır. 

Eski bir madenci, iki hekim, 
bir mühendis ve bir fabrika işçisinden kurulu halk mahkemesinin dâva konusu olarak ele alacağı olaylar Lens'teki bir maden ocağında gecen 4 subatta 


HABERLER 


YUNANİSTAN'DA 
TUTUKLAMALAR.. 


:- Yunanistan'da: faşist cunta 
yeni tutuklamalara girişmiştir. 

Polis birçok yere yaptığı baskınlarla tanınmış bazı hukukçuları ve eski milletvekillerinden 
bazılarını tutuklamıştır. Baskın- 
lar sonucu, tutuklananların evindeki kitap ve benzeri eşyalara el konmuştur. 

Amerikan emperyalizmi güdümündeki faşist cunta ayrıca 
eski milletvekillerinden Yorgo 
Rallye pasaport “vermemiştir. 
Buna sebep olarak da bu kişinin daha önceki yurtdışı gezisin- 
de cunta aleyhinde propaganda 
yapmış olmasıdır. 


SUUDİ ARABİSTAN'DA 
KRALIN EMRİ İLE HALK 
YAĞMUR DUASINA ÇIKTI 


Suudi Arabistan'da uzun Zamdndır yağmur yağmamaktadır. Ülkenin petrollerinden elde 
ettiği gelirleri cebine atıp halkı 
sefalete terkeden Kral Faysal 
ise işi Allaha emanet edip bütün 
halkın yağmur duasına çıkmasını istemiştir. Halk bir kaç gündür camilerde yağmur duası yap 
maktadır. 


CEZAYİR İKİ AMERİKAN 
ŞİRKETİNE EL KOYDU 


Yabancı sermavevle islerin 


Z ve Renkli Su 


İnsanlar neden bir araya gelmişlerdir, neden topluluk şeklinde yaşamaya girişmişlerdir; toplumların var 
uşu ve gelişimi için hangi kurallar vardır, sorularının 


tevaplarını araştırmak üzere toplum. bilimciler, hukukçu- , 


lâr, iktisatçılar kafa yormuşlar, kalem tüketmişlerdir. 
Töplumun ortaya çıkmasıyla, onu yönetecek kuralların 
ne olması gerektiği yolunda ise çok eski yüzyıllardan bu 
yana görüşler ileri sürülmüştür. Devlet dediğimiz kavramın açıklanmasında çok eski topluluklardan günümüze 
değ,in söz konusu zaman süresi içinde düşüncede ve eylemde korkunç gelişmeler olmuştur. Kişilerin ve toplumların geçmiş yıllardaki, yüzyıllardaki yaşantılarının incelenmesi özellikle 19. yüzyıldan itibaren sosyal bilimlerin 
varlığını ve gelişimini sağlamış; nasıl tabiat olayları düşünce, gözlem ve deneyler sonucu bilimsel açıklığa kavuşturulmuşsa, toplum olayları da tarihin verileri içinde düşünce ve gözlem yoluyla açıklık kazanmıştır. 

Bilelim ki, artık, yüzyılımız her yönden bilimsel düşüncenin ve onun ortaya koyduğu kuralların toplumları 
etkilediği ve yönettiği bir yüzyıldır. Bilimden uzak kalan 
toplumlar, bilimden uzak yönetimler nedeniyle mutluluga kavuşamamakta, yaşantı kişiler ve toplum için içinden çıkılmaz ve kaçınılmaz: bir ıstırap olmaktadır. 

Batı, bilime dönmekle, bilime saygı duymakla bir uygarlığa kavuşmuştur. Batılı olmanın temel niteliğini, bilimsel düşünceyi yeğ (üstün) tutmak ilkesi teşkil etmektedir. 

Şimdi Türkiyemiz ta Tanzimattan bu yana, yani yüzyıldan fazla bir süredir batılı olmanın savaşını vermektedir, denilmiştir çoğu kez yazılarda ve konuşmalarda. 
Oysa çoğu yazılar ve sözler bilimsel düşüncenin karşısında yer almıştır. 


Gelelim günümüze ve olaylara: 
Hukukun, kriminoloji denilen bir hukuk dalı vardır. 


Kriminoloji (suç ilmi) demektir. Bu hukuk dalı, üniversi- 
te eğitiminde suçların nedenlerini açıklayan ve daha suç- 


lar doğmadan önlemeyi, daha iyi bir deyimle suç orta- 
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Montaj sanayii gerçekte sömürgen devletlerin sanayilerinin işçi ücretleri ucuz olduğu 
için geri devletlere bir uzantısıdır. Ve emperyalist devletler bu 
yolla kendi sanayilerini tamamlamakta ve geri ülkeleri daha 
kolay sömürme olanaklarına ka 
vuşmaktadırlar. 


İŞÇİLERİN ÖZGÜR 
SENDİKA SEÇMEYİ 
BAŞARDIĞI DEMİR 
DÖKÜM OLAYI 


1967 yılında Çelik İş Sendikasının kendileri adına işverenle 
yaptığı Toplu iş sözleşmesinden 


cereyan etmiştir. 4 Şubat 1970 
günü madende meydana gelen 
bir grizu infilâki sonucunda 16 
madenci hayatlarını kaybetmiş, 
diğer 12 madenci ise, yeterli güvenlik tedbirlerinin alınmamış 
olması nedeniyle ağır şekilde ya 
ralanmışlardır. Mahkeme olayla 
ilgili olarak işçi tanıkları dinleyerek yargılamaya başlamıştır. 


mennun olmıyan 2500 Türk De 
mir Döküm işçisi 1 Mayıs 1969 
gününden itibaren Çelik İş'ten 
ayrılarak Maden İş'e kayıt olmuşlardı. 15 Mayıs günü işveren 
işçileri iş saatinde tek tek yazihaneye çağırarak gözdağı verip Maden-İş'ten ayrılmalarını 
istedi. İstifa etmiyeceğini söyleyen bir işçiyi dövdürdü. Fakat 
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yürümiyeceğini anlamış olan Cezayir hükümeti ülkesindeki iki 
petrol şirketine el koymuştur. 
Cezayir resmi gazetesinde yayın 
lanan kararnameye göre uzun 
süredir ülkeyi sömüren ve bundan büyük gelirler temin eden 
Mobil Oil ve Newont Overseas 
petrol şirketleri devletleştirilmiştir. 


bütün bu baskılara rağmen işçiler istedikleri sendikayı seçmeyi başardılar. Ve Vehbi Koç'a 
ait bu işyerinde işçiler sarı Çelik 
İş sendikasına sırt çevirerek 
Maden-İş'e kayıt olmuşlardır. 
İşçiler şimdi toplu sözleşme masasında sermayedarlardan haklarını alma yolunda başarıya ulaşmak üzeredirler. 


rum otguylı mayı yanraÇ CUA sar wopum “yapısına göre ~ 


de klâsik suçlar dışındaki suç nitelemeleri değişir. Toplum içinde dahi bu suç kavramı değişik görünümler kazanır. Örneğin siyasi iktidarın zorla işbaşından uzaklaştırılmasi suçtur. Ne var ki, Anayasamızın başlangıç kısmında belirtildiği gibi, halkın direnmesi kutsal bir haktır. Nitekim 1960 devrimi bu hakkı halkın kullanması sonucu yapılmıştır. Bu düşüncenin sonucu şu olmaktadır: 
Halkın direnmiyeceği bir sosyal ortam varsa, halk direnmez. Ne demektir bu? Bazılarına göre, devlet bütün zor 
tedbirlerini etkili bir şekilde kullanabilirse, halkın direnme ortamı kaldırılmış olur. (Bugün Türkiyede devlet elden gidiyor yaygarasiyla faşist dediğimiz eylemi ve düzeni savunanlar bu görüştedirler.) Diğer bir kesime göre 
ise, Anayasanın öngördüğü insanca yaşama düzeni bütün 
toplum için kurulursa, halkın kendi yönetimi sözkonusu 
olacağından direnme dediğimiz halk eylemi için herhangi 
bir ortam da sözkonusu edilemez. 

Şimdi bazı örneklere bakalım: Zorunlu nedenlerden 
fahişeliğe itilmiş. kadın, namusunu koruyarak çalışma 
olanağı elde ederse, fahişe olmayacaktır. Yoksulluğu nedeniyle hırsızlığa kalkışan kişi, çalışarak insanca yaşama 
olanağı bulabilirse, hırsız olmayacaktır. Eğitilmiş vatandaş, insana saygıyı öğreneceğindenn diyelim ki, adam öldürme suçunu işlemiyecek, her ortamda insana saygılı 
olacaktır... İşte Kriminoloji dediğimiz ilim, suçların yazdığımıza benzer açıklamalarını yapmaktadır. 


Bu iş bilmece değildir: 


Toplum olaylarının, toplumcu görüşle açıklanması 
zor bir iş değildir. İnsanca yaşama, herşeyden önce iktisadi güce kişi ve toplumun kavuşturulması ile olur. Ne 
var ki, bu amaca varabilmek için de toplum düzeninin 
belli bir toplumcu görüşün öngördüğü kurallara göre dü- 


zenlenmesi gerekir. Toplumcu görüş, öncelikle emek sö- ` 


mürüsünün karşısındadır. Bu nedenle de kapitalist düzenin 'karşısındadır, çünkü kapitalizm ister - istemez emek 
sömürüsüyle çarklarını döndürür ve ayakta durur. 


Toplum olayları için arazöz: 


Gazetelerde okuduk, toplum polisinin kullanması için 

20 metre mesafeden tazyikle adamı yere yıkan ve boyalı 
suyla adam damgalayan beheri 750 bin TL. olan arazözler almışız dışarıdan. Özellikle öğrenci ve işçi eylemleri 
(Devamı 3. sahifede) 


Geçtiğimiz olaylar 


274 sayılı Sendikalar Kanununun maksatlı şekilde değiştirilmesi neticesi, bugünkü iktidarı korktuğunun eşiğine kadar ge 
tirerek, antidemokratik Yasa- 


.mn kabulünden evvel. Devrimci. 


hareketleri önleme gayretkeşliği ile takkesini önüne koyan hükümet 3 ay sıkı yönetim ilân etmek basiretsizliğini göstermiştir. 

İktidarlar yaratan toplumun 
fertlerini, maksatlı şekilde sıkı 
yönetim mahkemelerinin karşısına çıkartanlar, yarın yine bu 
tutumlarının mükâfatını işçi ke- 


İşverenl 


dı. 


Geçen sayımızda 54 işyerinde 
sendikamızın üyelerimiz adına 
«insanca yaşama» için istediği 
ücret artışlarının işverenler sen 
dikasınca kabul edilmediğini ve 
uyuşmazlık zaptının tutulduğunu bildirmiştik. 


Müd -s r 


tumu sonucu 54 işyerinde meydana gelen 
uyuşmazlık, sendikamız yöneticileri tarafından çeşitli fabrikalarda işçilere anlatıl- 


siminden göreceklerdir. Hocanın 
deyimi ile, Akhisar gölü ya maya tutarsa.. 


İleri demokrasi ile M edildiğimizė kendimizi inandırmak 
isteriz. Özgürlükten bahsederiz. 
Kanunlarımızın yasaklamasına 
rağmen, bazı muhalif partilerin 
benimsemiş olduğu Genel Grev 
mahiyetini taşıyan hallerde gözümüzü kırpmadan sıkı yönetim 
ilân edip, toplum liderlerini komünistlik suçu ile jurnalliyerek, 
askeri kışlaların aman dinlemez 
zindanlarına attırır, kurnazca 


erin yanlış tu 


ları yapmaya başlamışlardır. 
İşçi kardeşlerimize durumun 
anlatıldığı ve görüşlerinin alındığı bu toplantılar haklı isteklerimiz yerine getirilene kadar sürecektir. 
Yapılan ilk toplantılar işçile- 


aradan çekilip, asker ile çalışanları karşı karşıya bırakırız. 


Ne hikmetse, bunu da yutturamayız... Sivil mahkemelerden 
beratımızı alır, Zâmâan geldiğinde avuç açanlara, komünist degil, sosyalist olduğumuzu bütün 
oyunlara rağmen belgeleriz.. 

Emeğimizin karşılığını ister, 
hakkımız olan direnişe geçeriz. 
Polis, jandarma, topu tüfeği ile 
hücuma geçer, şehit edilir, sessizce 19 - 20 lere katılırız . 


Çalışanları kısmen temsil e- 


Üyelerimize Uyuşmazlık 
Anlatıldı 


lerimiz tarafından aynı şekilde 


değerlendirilmektedir. Yapılan 
toplantılar hakkını alma yolunda bütün üyelerimizin birlik olarak direnmeye kararlı olduklarını ortaya koymuştur. 
Toplantılarda konu milli ge- 


gigi 3 ği rsi A VIPA 


den sözde Türk-İş vardır Millet yon ve gerisindeki artışlar ve 
ve Büyük Millet Meclisi vardır. millî gelirden payımıza düşeni 
İş Kanunu hazırlanır, görüşme- bilinçli şekilde hesap ederek işlerde kanun kısmen toplum ya- verenlerden zam talep eder. San 
rarına olduğu için mühimsen- ki ilk defa ediliyormuş gibi, haymez, iptal edilir. Aradan 6 ay retle karşılanır. Çok kereler, gegeçer, turlar atılır, bizde bitki- lin, fabrikaları sizler idare edin, 
sel hayat yaşatan 931 sayılı İş denir. (Şakacıktan, tuttuğunuz 
Kanununa el atılmaz. yol böyle devam ederse, bir gün 
Develüasyon denir, ismini ilk o da olacak, denir). Ama hazine 
kez duyduğumuz bu terimin ne bulmadan fabrikalarına; milyonmelânet şey olduğunu ay sonü. ldr değerinde ilâveler yapılır. 
geldiğinde anlarız. İstikrar bulması için Devlet üretim ve tü- Toplumu kanun dışı fili hareketim maddelerine zam yapılma kete iten, içinde bulunduğu buması için kampanya açtık der, nalımın sebebi nedir? Nedenle- 
ilk kez piyasayı birbirine katan rini arayıp neşteri vurmanın Zâzamları kendisi yapar ve arka- manını geçirmenin, bundan evsında kuyruğa geçilir. 
faydası olmayacaktır. 
Çalışanları temsil eden ger- 


çekçi işçi sendikaları, devalüas- FUAT PINARBAŞI 


TEK-SEN PERSONEL 
KANUNUNUN 
ANAYASAYA AYKIRI 
OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ 


Teknik Personel Sendikası 
(Tek-Sen) Genel Başkanı Lâtif 
Karadağ yayınladığı bir bildiride, teknik personel olarak Personel Kanununun karşısında olduklarını açıklamış, «Personel 
Kanunu Anayasaya aykırı antidemokratik bir kanundur» demiştir. 


KARDEŞLER: 


vel olduğu gibi, bundan sonra da 


Kanundaki hatalar düzeltilinceye kadar mücadele edeceklerini, kanunun teknik personelin 
pekçok eski hakkını geri aldığını öne süren Karadağ, aksaklık- 
lar düzeltilinceye kadar teknik 
personelden tam randıman beklenemiyeceğini belirtmiştir. Olay 
bozuk düzenin dar bosazlara 


Bu dört sayfalık gazetemizin 
herşeyiyle sizin olmasını, Sizin 
isteklerinizi, dileklerinizi, görüşlerinizi açıklamasını istiyoruz. 
Çok iyi bildiğiniz gibi bu gazetenin sahibi sizsiniz. Onun için 0- 
kuyucusu olduğu kadar yazarı 
olmayı da başarmaya çalışmalısınız. Fabrikanızda, çevrenizde 


~ e 


ki 
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işverenler sendikasının nayat 
pahalılığını ve yeni zamları hesaba katmadan işçiler için istenen ücret zammını kabul etmemesi üzerine sendikamız yöneticileri bu 54 iş yerinde durumu 
anlatmak için sohbet toplantı- 


rın senaıka yoneucueriyle aynı 
düşüncede olduğunu ortaya koy 
muştur. Bu da göstermektedir 
ki, işverenler sendikasının zorla 
şan hayat şartları karşısında, 
sendikamız taleplerini görmezlikten gelmesi bütün işçi kardeş- 


ur, son Zamlar ve deyaluasyon 
meseleleriyle birlikte bir bütün 
olarak e'e alınmıştır. Bunlara 
bağlı olarak yapılan teklifler 
özetlenmiş ve üyelerle karşılıklı 
görüşler açıklanarak ortak görüşlere varılmıştır. 


TÜRK-İŞ'İN MARİFETLERİ 
DEVAM EDİYOR.. 


İstanbul'da Karaca Fabrikasında Teksif sendikasının sahte 
belgelerle yetki almak istemesinden sonra, Ereğlide de bir 
başka Türk-İş üyesi Metal İş 
sendikası yöneticileri bir noteri 
basıp evrakları yırtmışlardır. 
Bilindiği gibi, Karadeniz Ereğlisinde Metal İş sendikasına bağlı 
4 bin işçi bu sendikadan istifa 
ederek Maden-İş'e girmişlerdir. 


Bunun üzerine noter yoluyla 
gönderilen istifaları yok etmek 
için gece saat İ,5'da noteri basan sarı Metal-İş sendikası yöneticileri evrakları yırtmışlardır. Savcı yardımcısı Niyazi Aygen Metal İş sendikası başkanı 
Gündüz Yazıcı ile mali sekreter 
Burhan Karagüllenin hakların- 
da «Noterliğe tecavüzden» soruşturma açıldığını bildirmiştir. 

Bu olay da göstermektedir ki, 
sarı sendikacılar kendilerinin 
gerçek yüzlerini işçilerin öğren- 


ARAZÖZ VE RENKLİ SU 


(Baş tarafı 2. sahifede) 
için kullanılacak bu arazözler. 


Öğrenci ve işçi eylemleri niçin yapılır? Toplumun 
Anayasanın öngördüğü insanca yaşama düzeyine kavuşturulması, sömürüye son verilmesi amacıdır bu eylemlerin. Eğer bir siyasi iktidar, eylemlerin amacının gerektirdiği tedbirleri (ki bunlar sosyal ve ekonomiktir) almıyorsa, o zaman zor yollarına, özellikle polis tedbirlerine 
başvuracaktır. Ve giderek faşist bir yönetimi ülkeye 
oturtmak isteyecektir... Türk toplumunun insanca yaşama olanaklarına kavuşmasının polis sayısını arttırma; 
arazözler alma, ceza kanunlarını değiştirme ile mümkün 
olacağını hiçbir akıl ileri süremez. Ne var ki, kapitalist 
düzen polis tedbirleriyle yürütülmeğe çalışılmıştır dünya- 


nın her yanında. 


Hep saydım, söyledik. Türk halkı şiddetin her zaman 
karşısında olmuştur. Halk çocuklarını su tazyikiyle yere 
yıkmağa, renkli suyla damgalamaya kalkışanlar Anyasayı 
unuttuklarından, Anayasanın asıl sahibi halktan gerçek 
cevabı hemen almışlardır. Yakın tarihimizde bunun örne- 


gi verilmiştir. 


mesi üzerine her yola başvurmaktadırlar. Ve fakat her yeni 
yol onların yıkılışını müjdeleyen 
bir haber olmaktan başka işe ya 
ramamaktadır.  * is 


Bu sarı sendikacılarla işbirligi yaparak yükselmek isteyen 
devlet memurlarının sonu ise 
her zaman hüsran olmuştur. İstanbul'da da bazı yetkililer genel müdür olmak için devletin 
itibarını sarsıcı davranışlarda 
bu yola başvurmakta sarı sendikalarla işbirliği yapmaktadır 
lar. Memurlarının utanç beyan 
etmelerine varan davranışta bulunan bu genel müdür olma heveslileri hiç bir zaman genel mü 
dür olamıyacaklardır. Kendilerini ne sallanan Süleyman, ne 
de sarı sendikalar kurtarabilir. 


BATMAN'DA 4000 PETROL 
İŞÇİSİ GREV YAPACAK 


TPAO ile Petrol-İş Sendikası 
arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin maddeleri uygulanmadığı için 4000 petrol işçisi 
Aralık ayı içinde oturma grevine gideceklerdir. 


Durumu bir bildiri ile üyeleri- 
ne açıklayan Sendika Başkanlıgı yapılacak olan oturma grevine hazır bulunmalarını bildirmiştir . 


€ 


girdiğinin açık delilidir» dedi. 


PTT DAĞITICILARI 
FAZLA MESAİ İSTİYOR.. 


Türkiye Posta ve Telgraf dagıtıcıları sendikası genel merkezince yayınlanan bir bildiride 
P.T.T. dağıtıcılarına fazla mesai 
ödenmesi istenmiştir. Bu konu- 
da «Çünkü her memur bayram 
ve yılbaşı tatillerini evlerinde 
çoluk ve çocuklariyle birlikte 
geçirirlerken, biz vazifemizi nor 
malin de üstünde çalışarak, geceyle gündüzü birleştirerek yaparız» denilmektedir. 


İntibakların hakkaniyet üze 
re yapılmadığı iddia olunan bildiride, P.T.T. personelinin kadrosuzluk yüzünden 10 sene ter- 


fi ettirilmediği “bildirilmekte, 


personel kanunu uygulamasında 
da bu durumun gözönünde tutulmadığı kaydedilmektedir. 


İŞÇİLER OTURMA GREVİ 
YAPINCA SENDİKA 
KANUNİ GREV 
BAŞLATMAYA MECBUR 
KALDI.. 


Yarımcada Seramik fabrikasında çalışan 1200 işçi Cimse-İş 
Sendikasının daha önce almış 
olduğu grev kararını uygulamayı geciktirmesi üzerine önceki 
gün oturma grevine başlamışlar 
dır. Dün de işçilerin oturma gre 
vine kararlı olduklarını gören 
Sendika yöneticileri kanuni grevi resmen ilân etmiştir. 

Fabrika çevresinde polis ve 
jandarma sıkı güvenlik tedbirleri almışlardır. 


MER YAN CAP ATER 1 RA AZN ARŞA AMA ÇANAK) A mem e Aİ vu A eN 


olan olayları yazarak Dize Sendika merkezi adresine gönderme 
yi âdet edinmelisiniz. Gazetenin 
beğendiğiniz, beğenmediğiniz taraflarını bildirmelisiniz. 

Yani bizi sizin gazetenizi çıkartmakta yalnız bırakmayıp, 
denetlemelisiniz... En kısa zamanda uyarıcı mektuplarınızın 
ve yazılarınızın geleceği umuduyla.... 


TEKSTİL GAZETESİ 


Not : Adres değişikliği olan 
abonelerden yeni adreslerini en 
kısa zamanda bildirmelerini rica ederiz. 


YARDIMLAŞMA SANDIĞI 
KURULDU.. 


Minion Örme Sanayii İşçileri 
aralarında bir yardımlaşma derneği kurmuşlardır. Artan hayat 
pahalılığına karşı direnmenin 
bir yolu olarak işçilerin kurdukları bu yardımlaşma sandığının 
başına sendikamız baş temsilcisi 
Timur Fırat seçilmiştir. Fırat 
bu çalışmalarının kısa zamanda 
diğer fabrikalara da geçeceğini 
söylemiştir. 


BAYER TARIM İLÂÇLARI 
FABRİKASINDA GREV 


Gebze'deki Bayer Tarım ilâçları Fabrikasında başlatılan 


grev 9 gündür devam ediyor. 
Grev nedeni olarak ücretlerdeki 
uyuşmazlık gösterilmiştir. Fabrikada 120 işçi çalışmaktadır. 
Grev olaysız olarak sürmektedir. 


a 
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Kâzım Doğan : Ayvansaray'da Çikvaş Villi'de çalışıyorum. Hayat pahalılığının hergün artışı en çok biz işçileri zor durumda bırakıyor. İşverenlerse bunu görmemezlikten geliyorlar. Tabii ki, bu görmezlik işverenlerin 
kendi yararınadır. Fakat bizlerin haklarını daha iyi verseler çok daha iyi çalışacağımızı düşünmüyorlar. Ama 
şunu bilsinler ki, işverenler bizim haklarımızı vermeseler 
de biz, birleşince almasını biliriz. Bugün için aldığımız azami ücret 500 - 600 liradır. Kuru fasulyenin kilosu ise yedi 


lira. Hattâ 50 gramlık bir simit bile 50 kuruş. Bunun en 


önemli sebebi, deminde söylediğim gibi, işçinin halinin işverenler ve devlet büyükleri tarafından görülmemesindendir. Kısacası bugünün düzeni her şeye zam, işçiye gelince gam üstüne gam düzenidir. 


İsmail Alp : Arkadaş; bir işçinin asgari ücreti 19,50 
lira. Bunun yüzde yirmisi gelir vergisi, bilmem ne kadarı 
sigorta filân derken ele geçen 13,50 lira.. Gel de geçin... 
Hele bir işçinin iki ya da üç çocuğu varsa, sen halini düşün. Düşün dedim, bir metre kumaş 100 lira olduğu, bir 
ekmek seksen kuruş olduğu, bir arabaya in - bin 75 kuruş olduğu için.. Biz işçiler 13,5 lira ile ne yapacağız. Nasıl 
geçim yaparız? Hergün her taşın altından bir baş uzanıyor. Zam, zam, zam, zam, zam, zam... İşçiye gelince de 
altı arabalı patronlar konuşuyorlar: «İşçilerin durumu 
iyidir» diye.. Bilmiyorlar ki, bir işçi senede bir kere sinemaya, tiyatroya gidemez. Giderse çoluğu çocuğu akşam 
aç kalır, ekmeksiz kalır. Sözün kısası biz işçilerin insanca 
yaşama hakları engellenmektedir. Hattâ insanca ölmemiz bile elimizden alınmaktadır. Ama biz, işçiler olarak 
artık kendi meselelerimizi düşünmeye başladık. Bunun 
için zafer işçi sınıfının olacaktır. Yaşasın işçi sınıfı, kahrolsun işçi düşmanları.. 


Sadık Aydoğan : 25 yaşındayım, emeğimden başka 
gelirim yok. Bütün vergiler, bütün zamlar fakir zümrenin 
biz işçilerin sırtına yükleniyor. Zam dedin mi işçinin þaşına patlıyor. Patron için kolay, 10 liralık kumaşı 15 lira 
yapıyor, kurtuluyor. Bunu protesto eden işçilere de kara 
damgayı yapıştırıyorlar. «Hak verilmez, alınır» diyerek 
harekete geçsek, hemen komünist diye damga hazır. Bu 
yüzden bugünkü rejimi işçi olarak beğenmiyoruz. İşçinin 
kendi sınıfından yana bir rejim bizi kurtarır, bunu da 
biliyoruz. Bir işçi, işverenden fazla vergi veriyor, işverenler boyuna vergi kaçırıyor, böyle rejim olmaz. 


— ŞİİR 


UYANIR BİR GÜN 


Şaşkınım dostlarım bilmem neylesem 

Gitmiyor bu düzen hoşuma benim. 

Halktan yana nerde bir söz söylesem 

Bin polis salarlar peşime benim.. ij 


| Ortaçağda köle ettiler beni 
Pazara çıkarıp sattılar beni 
Şimdi de ücretli tuttular beni 
Gelmeyen kalmadı başıma benim 


Fakirin halini bir gün sormazlar 
Çalıştırır emek hakkı vermezler 
Bal beğenmeyenler beni bilmezler 
Soğan ekmek girer düşüme benim.. 


Cepheden cepheye akan ben idim 
Köşkler sarayları yapan ben idim 
Sonra da uzaktan bakan ben idim 
Yazılsın mezarda taşıma benim.. 


Yurdumun el konmuş tarlalarında 
Zonguldakta kömür havzalarında 
Fabrikada grev meydanlarında 

Kurşunlar yağıyor döşüme benim. 


Her taraf kana boyanır bir gün 
Bıçak kemiğe dayanır bir gün 

Er geç işçi köylü uyanır bir gün 
Dünyalar şaşacak işime benim.. 


HARUNİ 


NERDEN ALDIN 


Bunca serveti bunca mülkü 
Kimin malı nerden aldın? 
Soya soya yaktın halkı 
Kimin malı nerden aldın? 


Konaklarda süren demi 
Yoksul çeker çile gamı 
Özel banka özel gemi 
Kimin malı nerden aldın? 


Hasan Çağıran : 39 yaşındayım, üç çocuğum var. İşçiler için hayat çok zor. Bunu anlamaksa çok basit. Asgari ücret 19.50, net olarak 16 lira. Bir kilo et te 16 lira. 
Yeşil mercimeğin kilosu 5.5 lira. Başka birşey söylemeğe 
gerek yok. İşçi sınıfına çalışma hakkı tanımıyorlar. Hem 
de öyle tanımıyorlar ki, çoluk çocuğumuzun nafakasını yabancı ülkelerde aratacak kadar.. Ben, Almanya'ya çalışmaya gidiyorum. Her halde kimse mecbur kalmadıkça 
vatanını terk etmez... 


$ 


İzzet Yılmaz : 20 yaşındayım. Kastamonuluyum, on 
senedir bu fabrikada çalışırım. Evliyim, üç çocuğum var. 
Ve 21 lira yevmiye alırım. Karım çalışmaz. Ayvansaray- 
da otururuz. Valla abi, geçim dünyamız her geçen gün 
darlaşıyor. Bizsə bugün için şikâyetten başka birşey yapamıyoruz. Onu bile doğru dürüst bece&-emiyoruz. 


Aziz Tanrıverdi : 15 yaşında işe başladım. 55 yaşındayım. Sekiz yıldır burada çalışıyorum. Daha önce 10 
sene Fehmi Asapoğlu'nda, 12 sene Rüştü Akın'da, 3 sene Günün'lerde, 2 sene Hasan Tahsin'de çalıştım, beş yıl 
da manavlık gibi çeşitli işlere girip çıktım. Altı çocuğum 
var. İkisi ortayı bitirdi, üçü ilki, biri de dörtte. Vakit müsait değil ki, yüksek ticaret filân okutalım. Onun için 
altısını da ancak cahil bırakmıyacak kadar okuttum. Geçim yolu çok zor, öğlen iki börek alıyoruz, şu kadarcık 
70 kuruş. Bir de çorba içip aç biilâç çalışıyoruz. Denizden 
çıkan balık bile dört lira. Ayda ancak iki kere 250 gram 
et alıyoruz. Bir kilo et bir yevmiye, gerisini sen getir... 


Hasan Yalçın : Malatya'lıyım. 20 yaşındayım. Askerlik yapmadım, bekârım da.. Askerden gelince yevmiyesi 
30 liraya iş bulduk bulduk, bulamazsak aç kalırız. Haftalık ayakkabı taksidi, kahve ve lokanta borcuna gidiyor. 
Artırdığımızı da 300 lira ev kirasına veriyoruz. Bana sorarsan fasulye pilâva zam yapmasınlar, o bile iyi. Yani 
ne zam olsun, ne hayat pahalansın.. 


Borçlu devlet kuru kese 
Singer koltuk çelik masa 
Yüzlük binlik dolu kasa 
Kimin malı nerden aldın? 


Cephelerde ölen bizler 
Düşündükçe vicdan sızlar 
Fabrikalar maden gazlar 
Kimin malı nerden aldın? 


Cemal insan olmaz satlık 
Bozuk düzen bitmez kıtlık 
Biçer döğer motor çiftlik 
Kimin malı nerden aldın? 


CEMALİ UÇGAÇ 


İNSANCA YAŞAMAK İÇİN 


Birleşelim güç olalım 
İnsanca yaşamak için 
Örgütlenip hak alalım 
İnsanca yaşamak için 


Kara toprak işleyenin 
Fabrikalar işçilerin 
Tüm varlıklar üretenin 
İnsanca yaşamak için 


Ele işler ellerimiz 

Nur akıtır gözlerimiz 
Dost çağırır dillerimiz 
İnsanca yaşamak için 


Tüm ihtiyacı üreten 
Bütün değeri yaratan 
İştiler yılmaz kavgadan 
İnsanca yaşamak için 


Aranızda sözleşiniz 
Yoksul köylü kardeşiniz 
Tüm işçiler birleşiniz 
İnsanca yaşamak için 
HARUNİ 
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LAH SERT Xx YÖNETİM YERİ: BABIALİ CAD. SIHHİYE APT. KAT 3, D. 8, CAĞALOĞLU X TELEFON: 268590 * DİZGİ - BASKI: TİPO NEŞRİ- 
YAT ve BASIMEVİ, Ankara Caddesi 60/10 - Tel.: 2781 59 - İSTANBUL. Baskı Tarihi: 26.12.1970 
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